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HIl STREED DE GOEDE STRI]D.

.].
GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL

van Mijnheer

CAMIEL -BAPTIST KETS

roon van wijlen

Mijnheer Xaverius en Mevr. Mathilde Yan Driessche

geboren te Bareldonk (Berlare) de 20 Maart 1882
en aldaar zacht in de Heer ontslapen de 28 April 1950,
na zijn H.H. Rechten en de Pauselijke Zegen
te hebben ontvangen.

Voorzitter van den Bond der Oud-Strijders van Bareldonk.
Qorlogsvrijwilliger - Invalide 1914-1918.
Ridder in de Leopold II Orde met zwaarden.
Vereerd met de Militaire Medaille met Palm,

bet Oorlogskruiz met 2 Palmen, ket Vuurkruis,
de Medaille van den Strijder - Vrijwilliger,
de Overwinnings- en Herinneringsmedaille 1914- 1918

—— .

De overledene is nu, als'een uitgediend soldaat de
eeuwige rust binnengegaan,

Hij was een brave man, oprecht en in geen doeken'
maar op zijin blote hand, daar was zijn hart te zoeken'
en op zijn tong, die steeds de rechte waarheid spralk.

G.G.
Opgewekt van karakter, steeds bereid eenieder be-

hulpzaam te zijn, werd hij door eenieder bemind.

De Heer heeft hem gelouterd in een langdurige
ziekte, met veel geduld verdragen, dankbaar om de
toegewijde zorgen.

Wij bidden U Heer, wil aan de ziel van uw die-
naar, de plaats van wverkwikking, licht en vrede
verlenen. Doer dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

De familien KETS, VAN DRIESSCHE, VAN DEN
ABBEELE, GOOSSENS en DE RIDDER,

danken U wvan harte voor de blijken van
deelneming en gebeden welke zij wvan
Uwentwege mochten ontvangen bij het af-
sterven van hun teergeliefde broeder, schoon-
broeder, oom, grootoom en kozijn.

Drukh. P. Van Cauteren, Berlare
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