Coleta Dierick

Geboren op 06-08-1886 te Uitbergen
Overleden op 31-05-1962 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Bemind zij overal het H. Hart van Jezis.
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BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MEVROUW

Coleta Dierick

weduwe van Mijnheer
DAVID YAN GEERT

geboren te Uitbergen de 6 augustus 1886, en
overleden te Dendermonde de 31 mei 1962,
Voorzien van de HH, Sacramenten.

i«Mannen van Galilea, wat staat gij naar
de hemel te kijken . . » (handel I, 11}

Terwijl wii op deze hemelvaartsdag met
de apostelen naar omhoog stonden te kij-
ken, is deze moeder van ons weggegaan . .
naar de eeuwigheid. Kristus is ons voorge-
gaan, wij allen moeten wvolgen. Doch eerst
moeten wij de wegen bewandelen van de
beproevingen, wvan de gehoorzaamheid en
de plicht, tot op het uur dat God ons roept.

Zij was een werkzame huisvrouw, altijd
bezig, bezorgd met kinderen en kleinkinde-
ren. Zii was opgewekt en vriendelijk: zulke
dingen zijn asangenaam asn God die ons zo
dikwijls gezegd heeft: sbemint elkanders.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en fa-

wiww, indeken be

milie, ik dank u allen voor de blijken van
genegenheid en voor alle goede zorgen aan
mij bewezen. Bidt nog wveel voor mijn ziel
vooral tijdens uw zondagsmis en elke avond
in de huiskring. Tot weerziens in het Para-
dijs.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Maria, Moeeder van God, bid voor ons en
voor de overleden gelovigen.
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De families DIERICK en VAN GEERT,

danken U smmg voor de troostvolle
blijken van deelneming in rouw en
gebeden,
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