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Blilvend aandenken
aan de Heer

Hilaire
Van Huylenbrouck

echtgenoot van Mevrouw
Cecile Van Compenolle

Hij zag het levenslicht te Aarsele op 11 augustus 1937.
- Hij is te vroeg van ons heengegaan op 30 augustus 1976
in het vertrouwen dat God de bron van eeuwig leven is.

+

Cecile VAN COMPENOLLE,

Hilde VAN HUYLENBROUCK,

Mw Omer VAN HUYLENBROUCK-LAVA,
kinderen en kleinkinderen,

Dhr en Mw Frans VAN COMPENOLLE LAGAE,
kinderen en kleinkinderen,

Dhr en Mw Robert VAN HUYLENBROUCK-ANSEEUW,

danken om uw gebed en medeleven.

Je weet dat het leven

een moeizame reis is

tussen geboorte en sterven
tussen tijd en eeuwigheid

met etappen van intense arbeid

en halten vol vreugde en ontspanning

in de gelukkige kring
van gezin, familie en vrienden.

Je weet dat Jezus zelf

bij zijn afscheid zei:

"Ik heb jullie de taak gegeven
op tocht te gaan

om blijvende vruchten te dragen
in het besef dat diepe liefde
zich uur na uur

wegschenkt in dienstbaarheid”,

Zo is Hilaire op stap gegaan

met een groot hart

en onverwoestbaar optimisme.
Zo ging hij ons voor

in goede en kwade dagen

op de weg naar God

die elke mens opwacht

op het einde van zijn levenstocht.

Vaarwel Cecile en Hildeke...

Rouwleiding Dhondt - Drukk. Aurora.












