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Geboren op 07-06-1926 te Oedelem
Overleden op 20-07-1973 te Ekeren
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"1k zag een nieuwe wereld
en een nieuwe aarde
daar zal de dood niet meer bestaan
want al het oude is voorbij. (St.Jan)

Gedenk in uw gebeden
de heer Gaston Alfons BELLAERT

cchtgenoot van
revrouw Simonne Suzanne MAENHOUT

geboren te Ocdelem op 7 juni 1926 en

ontwaakt in de vreugde van de Heer te

Ekeren op vrijdag 20 juli 1973, voorzien
van het H, Oliesel in extremis,

Wij hadden U zo graag, nog lang, bij
ons geweten. Maar God, de Vader, had
op u gewenkt... Het werd leeg in ons
huis en in ons hart, maar onze liefste
wensen en gebeden gingen met u mee.

Vader, de zin die gij aan uw leven
hebt gegeven was mooi en daarom voe-
len wij sterker het verlies bij uw heen-
gaan. o

Lieve Vrouw en kinderen, mijn leven
in deze wereld is vlug afgebroken. 1k
weet dat gij verder zult bonwen aan de
droom van liefde die wij samen hegon-

nen zijn. Blijf aan elkander trouw in het
leven van elke dag, dan zal mijn vreug-
de in het Vaderhuis volkomen zijn,

Vaartwel duurbare familieleden, treurt
niet over mij, maar bidt voor mijn zie-
lerust,

Gebed. -~ Verhoor Heer, genadig ons
gebed, waardoor wij ootmoedig Uw
barmhartigheid afsmeken, en gelief de
dierbare afgestorvene die Gij de we-
reld hebt doen verlaten, in de plaats
van licht en vrede binnen te leiden, en
hem het gezelschap van uw heiligen te
doen delen.

De familie BELLAERT ;

De familie MAENHOUT ;
De familie VANTIEGHEM ;
De familie HOENS,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming hun betoond bij het
atsterven van hun geliefd familielid.
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