Frans Baes

Geboren op 23-01-1890 te Westkapelle
Overleden op 19-07-1968 te Knokke

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Tot aandenken van de
HEER

FRANS BAES

echtgenoot van mevr. Héléne Ockier
geboren te Westkapelle

op 23 januari 1890 en godvruchtig

in de Heer ontslapen

te Knokke op 12 juli 1968.

—_

De geéerde overledene was een christe-

lifk man, een getrouwe echtgenoot een
goede vader. In zijn leven kende hij wel
en wee, maar Christus heeft hij steeds
aanvaard en op Hem zijn vertrouwen ge-
steld.

Toen in zijn laatste levensdagen, de ziek-
te zich kwam aanmelden als de voorbode
van het nakend einde, was het zijn vreug-
de en stil geluk de Heer te ontmoeten in
Zijn genademiddelen.

Hij kon gerust heengaan, hij had zijn taak
volbracht en was de Heer en de zijnen
trouw gebleven.

Zijn echtgenote en zijn kinderen zullen
dankbaar zijn aandenken bewaren.
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Dierbare echtgenote, geliefde kinderen en
kleinkinderen, blijft mij indachtig in Uw
gebeden, en leeft zo dat wij elkander eens
voor eeuwig gelukkig wedervinden.

De families BAES, OCKIER,
VANDENBERGHE en STEVENS

danken U voor de blijken
van christelijke deelneming.
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