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Wie wel geleefd heeft, sterft gerust.
*
wIl| BIDDEN VOOR DE ZIEL
VAN DE HEER

Maurits, August Verbeken
weduwnaar van Mevrouw

EMMA VAN VOOREN

geboren te Overmeire op 22 oktober 18%9 en
godvruchtig overleden te Gent (Kliniek Maria
Middelares) op 26 november 1977, gesterkt door
de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
zegen.
Gewezen bestuurslid v.d. Boerengilde en Bond v. d.
grote en jonge gezinnen - Lid v. d. Bond der gepen-
sioneerden - Lid v. d. Bond van het H. Hart

Maurice was een voorbeeldige kristen man, die de
achting genoot van allen die hem kenden. Hij was
een goede echtgenoot, een goede huisvader on-
vermoeibaar in het betrachten van het welzijn van
zijn gezin. Hij was landbouwer, een diepgelovig
man die God en zijn Kerk beminde. Hij begreep
dat de ware grootheid erin bestaat, de weg van de
Heer te volgen. Gelukkig de man die dit heeft be-
grepen en tot een werkelijkheid heeft gemaakt
in zijn leven. Zoals ieder sterveling heeft ook hij
het kruis ontmoet op zijn levensbaan. Zijn dier-
bare echtgenote werd hem vroeg ontnomen, en
het overlijden van zijn oudste zoon Gerard heeft
hem diep getroffen. De pijn van de ziekte bleef
hem niet gespaard.

Ondanks pijnlijke beproevingen bleef hij over-
tuigd betrouwen op God. Hier van getuigen zijn
woorden bij het ontvangen van de heilige zalving

der zieken: ""Het is de wil van God'’ sprak hij zeer
gelaten, en tot de priester : Gij zijt de enige die
mij een reiskaartje kunt geven om de weg naar
de eeuwigheid af te leggen'’.

De wil van de Heer geschiede.

Heer, gij hebt ons vader geschonken tot ons ge-
luk: Gij vraagt hem ons terug - wij geven U hem
weder zonder morren maar met een hart vol
droefheid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen : mijn pel-
grimsreis opaarde is volbracht. |k dank uvoor uw
liefdevolle zorgen en blijken van genegenheid,
voornamelijk tijdens mijn laatste levensjaren. Wij
vinden elkaar terug in het ander leven waar ik u
voorga en waar ik aan u blijf denken. Vergeet mij
niet in uw gebeden.

Voor de blijken van deelneming en voor
uw vroom gebed, danken u zeer oprecht

Mevr. Gerard Verbeken-Vlaeminck en kinde-
ren Rudy, Marleen, Greta, Marc, Lucen Els
Hren Mw Jules Verbeken-Van Nieuwenhuyse
en kinderen Ann, Marc, Sonja, Lutgart en
Véronique
Hr en Mw Willy Cram-Verbeken en
kinderen Luc en Ludwine

zijn kinderen en kleinkinderen
De families Verbeken-Vandriessche

en Van Vooren-Rollée

Begraf, W. Schaeck Landegem Tel. 71.52.21
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