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Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
daarom ben ik vrolijk en blij van geest,
daarom kan ik rustig gaan slapen. ( psalm 16)

1.

Dankbare Herinnering aan
MEVROUW
Maria, Mathilde Verbeken

weduwe van de Heer
PETRUS, LAURENT VAN DE VELDE
geboren te Overmere op 10 mei 1904 en god-
vruchtig overleden te Zele op 15 maart 1985,
voorbereid en gesterkt door het H. Sakrament
der zieken en de Pauselijke Zegen. Lid van K.B.G.
K.V.L.V. en het Legioen der Kleine Ziclen,

Het was aangenaam met Maria om te gaan, want
bij haar scheen de zon altijd: dat zag men aan
haar hartelijke glimlach, dat voelde men aan de
welgezinde vriendelijkheid waarmee ze iedereen
benaderde. Noocit hoorde iemand haar klagen,
zelfs niet tijdens haar ziekte,

Ze was van nature positief ingesteld : het was
altijd " ja ™" wanneer haar om hulp of een dienst
gevraagd werd. En wat ze deed was goed gedaan,
het moest " juust” zijn. Met deze gulle toewij-
ding heeft ze zich voor haar gezin ten volle gege-
ven. Maar ook daarbuiten, voor de parochie en
voor alle goede dingen was ze dienstbereid. Voor
"t parochieblad haalde ze de omslagen op: voor
de Arme Klaren ging ze op bedeltocht. Ze deed
het allemaal met een godsdienstige bezieling

want ze was diep kristelijk.

Haar eenvoud kwam de echtheid van die deug-
den bevestigen : zelf zou ze nooit geroemd heb-
ben ap haar kunst om goede viaaien te bakken,
de proevers deden het des te meer en ze aanvaar-
de dit met een bescheiden lach. Geen wonder
dat ze niets dan vrienden had. We hebben gezien
met welke uitbundige genegenheid ze gehuldigd
werd bij haar gouden bruiloft,

Ook in het lijden heeft ze de Heer Jezus edel-
moedig gevolgd. Ze voelde de zaligheid nabij
toen ze zegde: " ik ga naar de hemel bij vader
en Lea, daar zal ik voor u allen bidden, "

Ook wij zullen u in gebed gedenken, lieve moe-
der, zo blijven wij geestelijk verbonden totdat
we elkaar weerzien in het eeuwig Leven.

Onze Lieve Vrouw ten hemel opgenomen, bid
voor onze dierbare.

De families: VERBEKEN, YAN DE VELDE,
VAN DRIESSCHE en DE WILDE.

danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
desteun uwer vrome gebeden.

druk erik d'hooge
Begr. Poppe-Van Gyseghem, Berlare tel. 052/423014
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