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Wie in Maria zijn betrouwen stelt, wordt zeker zalig
en heelt niets te vrezen |

f Tot Zalig Aandenken

aan Juffer

Maria Ludovica VERBEKEN

geboren te Overmere, de 11 Augustus 1876, en aldaar
:nclﬂhdol‘louuulupu op 2 November 1954.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid der Congregatie van O. L. Vrouw.

Plotseling is ze getroffen geweest zonder dat lets
sulk e2n spoedig einde voorspelde. Maar ze was niet
verrast, altijd was ze gereed voor God te verschijnen,
en leefde kalm en rustig voort. Hare levenswijze was
eenvoudig en onbekend, en toch hoogst verdienstelijk
bij God. Al hare plichten jegens God en evenmens
volbracht zij in de stipste nauwkeurigheld.

Van kindsbeen af in de vrees des Heren opgevoed,
en als uitverkorene van God bekleed met goedheld,
redigheid en verduldigheld wandelde ze gedurende
heel haar leven in eenvoudigheid des harten en op-
rechtheid, niet volgens de menselijke wijsheld maar
volgens Gods genade. -~  Hare beloning zal groot
21jn, omdat de Heer haar waardig gevonden heeft, dat
tij in vrede ruste |.. Dat zij in alle eeuwigheid het geluk
gmlﬂdutGod bewaart voor dezen die Hem be-

lﬂnd-bloadtmtn troost U, dexze welke gij
betreurt leeft in de hemel met de koren der Maagden
bij God, die zij uit ganser harte op aarde bemind heeft.
Aan u vooral, Eerwaarde Zusters, mijn welgemeen-
den dank voor uwe genegenheid en zorgen.
Duurbare Congreganisten, vergeet mij niet in uwe
gebeden.
Taat Hart van Marlia wees miin zallaheld. (300 d. afl)






