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Orn vroom in uw herinnering te gedenken
Mevrouw
MARCELLINAANDREA VAN SCHELVERGEM

echtgenote van de Heer
Albert Leopold WACHTELAER

geboren te Welle, 15 december 1914 en aldaar naar
haar God en Vader teruggekeerd, 22 november 1571
Bediend met het H. Oliesel in extremis.

Lid van de bond van het H. Hart - Wijkmeestares
van de boerinnengilde.

.Laat uw hart niet verontrust wordan. Gij gslooft
in God, gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn
Vader is ruimte voor velen. 1k ga heen om ecan plaats
voor u te bereidan™.

Heer al heeft haar plots heengaan ons wveel pijn
en verdriet gedaan, toch danken wij U om alles wat
zij voor ons is geweest en heeft gedaan. Met on-
begrensde toewijding heeft ze zich weggegeven
aan haar gezin, bezorgd en bekommerd om het
geluk en het welzijn van allen die God haar had
toevertrouwd. Blij om elke vreugde en moedig bij
elk kruis. Wat de Heer vroeq heeft ze steeds aan-
vaard en volbracht ; want zij was 'n gelovige vrouw
en ‘'n goede kristen moeder. Haar gedachtenis zal,
nu ze is heengegaan in dankbare herinnering in
ons hart bewaard blijven.

Heer God, ontferm U over haar die zich uw kind
wist en die in geloof en betrouwen op u haar
levenstaak heeft volbracht; laat haar nu wvoor
eeuwig thuis zijn in het geluk van uw hzerlijkheid.
Door Kristus, onze Heer.

Dierbare echtgenoot, heb moed en vertrouwen.
God heeft ons samen zoveel gecluk en vraugde
gegund en bij elk kruis heeft Hij ons ook geholpen.
Hij blijft trouw en zal u ook nu kracht naar hst
kruis geven.

Lieve kinderen, schoonkinderen en kleinkindzren,
gij waart mijn vreugde en mijn trets. Uw vreugde
was de mijne; uw zorg trof ook mijn hart. Graag
warz ik nog lang bij u gawaast om u met mijn
liefde bij te staan; maar Gods wil geschiede op
aarde, als in d2 hemsl. Blijft één in liefde en gene-
genheid voor elkaar,

Blijft mij allen, vooral gij mijn dochter klooster-
linge, in uw gebeden gedenken. Moge God ons
allen eens voor altijd samenbrengen in dz vrzugde
van de hamel.

H. Hart van Jerus wess haar genadig.

Zij ruste in vrede Gods.

De families Van Schelvergem, Van de Perre,
Wachtelaer en Triest danken u voor de blijken van
deelneming en gebeden,

druk c. de leenheer pvba - walle



