Marie Beeckman

Geboren op 26-07-1935 te Smetlede
Overleden op 23-09-1997 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Laat ons elicaar beminnen,
want inderdaad de liefde is uit God:
wie liefheelt is wit God geboren,
wie flefheeft kent de Heer, want Hif is Liefde.

(Kerklied)

Dankbare herinnering aan
JUFFROUW

Marie BEECKMAN

dochter van wijlen
Maurice en Alma BEECKMAN - VAN IMPE

Geboren te Smetiede op 26 juli 1935
an overleden
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst
op 23 september 1997,

gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken,

www, Indeken.be

Marie hield zielsveel van Gods mooie natuur:
haar bloemenhof was een juweeitje,

haar dieren werden kiokvast opgepast;
hoeveel te meer was ze begaan met mensen.
Ze zag waar er iets kon gedaan worden,
gedienstig en ijverig als ze was.

Om andaren gean verdriet aan te doen
verstopte ze zoveel mogelik haar ziekte.

God van eindeloze goedheid,

wil haar toegewiid leven

bekronan met esuwig geluk bij L.
Geef troost aan de familieleden
van groct tot klein

die haar nabijheid en genegenheid
niet langer mogen ervaren.

De families
BEECKMAN en VAN IMPE

danken u voor uw aanwezigheid
en blijken van deelneming.

Bagr. Van Bever, Watteran, 368 20 08 Diruke Varhasns
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