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Weest woakzaam, want de dood komt als een
dief in de nacht | (evangelie )

"}

BID VOOR DE ZIELERUST van de Heer
JULES DE COSTER

weduwnaar van Mevrouw
EMELIA, MARIA COURTMANS

geboren te Lochristi, op 26 juni 1899 en tragisch
overleden te Wetteren-ten Ede, op 22 januari 1968,
Gezalld met de H. Olie der zizken «in exstremis.
H. Hartbonder, en lid van
verschillende godvruchtige genootschappen.

Zwaar is de slag voor de drie overblijvende
kinderen. Amper een paar maand na moeders
overlijden, wordt vader hun ook plots entnomen
en dan nog op zulk een tragische en mysterteuze
wijze.. Vader werd dood aangetroffen maar nie-
mand tenzi] God alleen weet hoe en op welke
wiize vader aon zijn einde kwam... Laten we dan
allen veel voor die beproeide kinderen en vooral
voor de dochter bidden opdat de Heer hun gena-
den naar staat moge verlenen....

Ower vader moeten we ons zeker geen zorgen
maken... Hij was een diep kristelijk en vroom man.
Tot zijn laatste levensdag toe had hij gebeden en
de voorlaatste dag zat hij nog devoot in zijn zon-
dagsmis.. Wars van alle uitspatting en onnozel
gedoe, was hij steeds de rechte man op de rechte
plaats. Hij kon lachen en plezier maken, maar
steeds in deftigheid. Hij was in zijn leven uiterst
werkzaam en wist het door noeste arbeid wverte
brengen... Zljn huwelijksleven was een der geluk-
kigsten die er ooit waren. Hij beminde zijn vrouw
en kinderen tot in de hoogste mrte. i} kende dan
ook vele zonnige en heerlijke levens aren.

Maar God zuivert en loutert degenen die Hij

lietheeft. Zo ook kwam hij zijn vriend Jules en
diens Emelie vinden ; om hem op de proel te stel-
len; "gelijk met de heilige man Job uit de Bijbel'...
Hij vond hen beiden tiouw en onderdanig... Moe-
der volgde de Heer, haar geliefde Zaligmaker tot
op Calvarie en bracht moedig het offer van haar
leven en doorstond pi'n en smrrt in de hoogste ma-
te... Maar de dood kwam haar verlossen uit dien
lijdenszee... Voor vader ging de lijdensweg verder.
Hij verloor moeder juist op de drempel van de win-
ter en hi| kon zich niet genoeg uitleven in arbeid,
om er vertroosting en afleiding te vinden. Door
zijn slecht gehoor, ontsnapten hem vele verstrool-
ing=n en hij dochte veel en diep na.. Moedzloos-
heid maakte hem ziek en ontmoedigd...; dit spijts
alle zorgen en lielde die hem gedurig can omring-
den, De lielde van kinderen en kleinkinderen
konden hem moeder niet teruggeven of doen ver-
geten. De dood kwam er een einde aan stellen,
hoe onverwacht. hoe geheimnisvol ook.. Vader,
de vrome, de edele man zal loon naar werken krij-
gen en de barmhartige Heer zal hem opnemen
naastmoeder in zijn zonnige hemelwoon.. Daar
zul'en ze nu beiden zielsgelukkigzi'n en voor alle
eeuwigheid.. Mochten ze ons allen blijven be-
schermen en zegenen... opdat we later allen weer-
om zouden mogen verenigd zijn, zonder schoduw-
zijden, zonder leed of smart... Dan zal al het oude
voorbij zijn, zo zegt de Heer. Ik maoak alles nieuw,
Daar zal geen geween zijn, en alle tranen zullen
atgewist word=n....

Dierbare kinderen, llefste kleinkindaren, dier-
bare familieleden, vrienden en kennissen, bidt veel
wvoor mijne zielerust. Ik zal u ook indachtig blijven
voor Godes aanschijn. Tot weerzi=ns bij de Heer
ons aller Vader11 Dat hij in vrede ruste |

Ne families DE COSTER, COURTMANS,
DE WAELE en BOGAERT.
betulgen U hun oprechte dank voor Uw deelneming







