Leonie Moerman

Geboren op 19-09-1916 te Zele

Overleden op 04-02-1933 te Uitbergen (Bareldonk)
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Elk kruis, elk lijden met geduld gedragen, isee
bloem aan de kroon die ons wacht En den Hemel I}

.l.

BID VOOR DE ZIEL
LEONIE MOERMAN

dochter van

Frans en Mathilde Van Caneghem

geboren te Zele, den 19 September 1916 en god-
vruchtig overleden te Uytbergen-Donk,
den 4 Februari 1933,

versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Zij was een lievelings des Heeren. — Ziy werd
'\g'e;geelbomen opdat de boosheid haar verstand niet
162_. erven of het bedrog haar ziel bevlekken,
g’ " li; diezuiver van harte zijn, want zij zullen
zien. Matth. V.

- Wat is het zoet te sterven, als men wel E:].B d
. Aug.

Uw hand sloeg ons ze0 hard, och Heere Jezus
toch... Waarom was er yoor ons geen ontferming?...
Waarom, voor ‘t schuldeloos kind, en was er geen
erbarming ?.., 't Is al verscheuring in ons blne!and
harte, en toch, o Jezus. al doet 't verdriet ons de
martelie lijden, nog zullen wij Uw Naam g .
dijden, omdat 1:? gelooven in het ondoorgrondelijk
misterie uwer liefde,

Beproefde vader en moeder en zuster en broertje,
hoe pijnlijk moet u het offer vallen, dat God voor
u vroeg | Oja, ik beminde u en gij hadt me zoo
lief | Doch Jezus zag me nog liever en riep me bij
Hem. Weent niet zooals deze die geen hoop heb-
ben, want gij hebt in den Hg:me-l een engel die over
u zal waken en voor u zal bidden, totdat wy allen,
in den Hemel, voor eeuwig vereenigd leven,

En gij, die mijn vriendinnen waart, blijft god-
vruchtig en deugdzaam leven, dan zult ge, zooals
ik, in uw stervensuur, daarom zoo blij zijn |

Eucharistisch Hart van Jezus, ontferm u onzer.
300 d. afl.

Maria Troosteres der bedrukten, bid voor ons.







