Octaaf Constant Moerman

Geboren op 10-05-1901 te Uitbergen
Overleden op 08-08-1982 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Miemand leeft voor zichzelf,

niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer .
aan Hem behoren wij toe !

(Dodenliturgie)

t

Gelovig aandenken aan de heer

OCTAAF MOERMAN

echigenoot van mevr. Celeste Van Avermael

geboren te Uitbergen op 10 mel 1901 en
overleden te Dendermonde op & augustus
1982, gesterkt door de sakramenten der
Zieken.

Cudstrijder 1940-1945,

Lid van de Kristelijke Bond van de
Gepensioneerden.

Een goed mens is van ons heengegaan. De
herinnering aan het leven wan Octaaf strekt
hem ter ere, en is voor ons een uitnodiging
en bemoediging.

Doorheen lief en leed heeft hij de goedheid
bewaard en beleefd.

Zo heeft hij ons een voorbeeld gegeven van
liefde en opoffering voor zijn vrouw ; samen
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zouden zl] de vreugden, maar ook de lasten
van het leven dragen.

Zijn kinderen en kileinkinderen waren hem
lief. Hun kinderlijke liefde was voor hem
een grote troost

Octaaf was ook vol goedheld in zijn om-
gang met familie en medemensen.

Hij kende de kunst om in kleine dingen zijn
enegenheid en hartelijkheid te tonen. Goed-
eid maakt beminnelijk.

Ware vriendschap kent geen falen
kent geen scheiding, grens noch fijd,
in ?Iedach'ten blijft zij zegepralen
en haar trouw reikt tot in eeuwigheid.

De families MOERMAN, VAN AVERMAET,
CLINCKE en KIEKENS

danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming hen betoond in rouw en gebed,
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