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DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

GEORGES MOERMAN

Echtgenoot van mevrouw ALINE BRACKE

Geboren te Berlare op 22 december 1923
en godvruchtig overleden te Gent U.Z.
op 21 februari 1993
gesterkt door de H. Sacramenten

Gewezen 0.C.M.W.-raadslid
Gewezen gemeenteraadslid
Penningmeester Oud-strijders
Qorlogsvrijwilliger 1940-45
Lid van verschillende verenigingen
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Met veel liefde en tederheid

door vrouw en kinderan bijgestaan,
is sen brave man, een geliefde vader
van zijn dierbaren heengegaan.

Wie op de Donk kende nigt zijn naam,
"Georges Moerman”, gij hebt zoveel gedaan.

Voor een gezin met vijf kinderan,
zij waren uw kroost,

hebt gij hard moeten werken,

Zij waren uw troost.

Tien kindermondjes, 't zei groot of kiein,
zij waren de kroon op uw leven.
"Pépé", hoe dikwijls hebben zij het gezegd of geschreven.

Voor uw zuster en uw broer doet het zo'n pijn
dat ge niet meer bij hen kan zijn.

Gij had zovele vrienden,
soms waren zij niet van hier.
Het was voor u het zelfde,
dat deed velen plezier.

Vaarweal, lieve man ; vaarwel, lieve vader,
vaarwel, lieve pépé ; vaarwel lieve broer.

Wanneer de zon terug zal schijnen

en alles in bioei zal staan,

kijk dan op ons neer van in de hemel

als uw "bellekensbomen” bicemen gaan.

De families MOERMAN, BRACKE
VANDE VELDE en VAN DEN STEEN
danken u voor uw gebed
en medeleven in hun rouw

Begrafenissen VAN GIISEGHEM-POPPE
Druk : E. DE VEIRMAN









