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De Heer is mijn redding !

T
GING NAAR HET HEMELS VADERHUIS
de Heer

BASIEL MOERMAN

weduwnaar van Mevrouw
EMMA GOOSSENS

geboren te Overmers uﬁem februari 1835 en god-

vruchtig overleden te le op 27 februari 1969,

gezalfd met de Olie der zieken en gesterkt
door de Apostolische Zegen.

Het leven van de mens op deze aarde is
getekend door vreugde en leed. Het lijden doet
ons denken aan de erfzonde, waaronder sinds
de eerste mensen alle gealachten gebukt gaan;
het leven op deze wereld is geen paradijselijk
bestaan zonder last en moeite, zonder lijden
en dood. Maar er zijn ook nog blijde dagen
in het leven... en deze getuigen van de ver-
lossing die Kristus bracht, maar die slechis
volkomen zal zijn wanneer ook wij onze kruis-
weg over Kalvarie hebben beéindigd.

Daarom kunnen wij bij elke uitvaart eucharistie-

vieren, dit betekent God danken; want wi] geloven
dat, hoe pijnlijk het ook voor de naastbestaanden
kan zijn een dierbare vader of familielid naar
het graf te begeleiden, de overledene zelf zijn
eluk heeft bereikt. Hij is ontstegen aan deze
cor zonde en lijden getekende wereld, en is
overgegaan naar het Rijk van Kristus waar geen
droefheid meer is, geen lijden, geen rouw, maar
ﬂia}Ls anders dan geluk en vreugde en eeuwige
efde.

Daarom zingen wij met de psalmist: « Evenals
een moede hinde naar het klare water smacht,
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schreeuwt mijn ziel om God te vinden die ik
ademloos verwacht; want ik zoek Zijn aangezicht,
God van leven, God wvan licht. Wanneer zal ik
Hem weer loven, juichend staan in zijn voor-
hoven ? Eens verschijn ik voor de Heer, vindt
mijn ziel het danklied weer. Hij, mijn God, Hij
heeft mijn leven altijd aan de dood ontheven .

(Psalm 41)

Wi] blijven onze dierbare overledene gedenken
in onze vrome gebeden.

Maria, Moeder van Zeven Smarten, bid voor
hem en voor ons.

De families
MOERMAN, GOOSSENS,
CLAUS en VANDE VELDE,

danken U van harte voor de blijken van
deelneming en gebeden welke zij wvan
uwentwege mochten ontvangen in hun rouw.

Begrafenisondern. Alfons Van Damme, Zels.
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