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Miin misslagen keb ik voor Ubeledrn ea mif: onge-
rechiigheden niet verhiceld, (Ps. XX (T32)

ey

Bid voor de ziel
van de hesr

ACHIEL BAEYENS

echtgenoot van Mevrouw
Valentine DE VLEESCHOUWER

gehoren fe Uithergen, de 30 januari 1894, en overleden

in de ktiniek te Dendermonde, de 21 oklober I953, na

antvangen te hebben gl de troostiniddelen van onze

moeder de H. Kerk — Hif was oud sirijder 1974 - 1918,
S etlf—— —

Als strifder heeft hif zifn Land en zifn Vorst verdedizd
fegen het geweld van den vifand, doch fegen het geweld
van den dood kan niemand zich wapenen;op haar zeisen
stoal peschreven -« ik ben onverbiddefifi»,

Veel meen ik gezien en beleefd fe Rebben in mijn

teven doch de dood brengt ons toch onverwachile lessen,
Zij leert ons froe groot wif ons wanen en foe nietig kilein
wif zifn voor God.

Ceboorte en dood zifn in onze wereld als ebbe en vioed
vt hef menseliik geslacht.

Hef outiuiken van nieww [leven begroeten wif met
vrengde, doch hel piofs verdwifner van een dierbare
stemt ons to! droefheid. Toch s het de gang van het
levent ;= fef staat geschrever, de mens moet eenmaal
slerven, {Hebr, IX 27}

Een ongelovig mens wordt hierdoor verbifferd. Hif
voelt de dood aan als een lowler zinfoze Vvermietiging van
het leverr zelf. Met zijn diep ingeworfelde drang noar
onsterfelijkheid verzoent Iy zich slechts mef weerzin
voor de dood met de feitelifke foestand

Het sterven van de mens, die onontkombare gebeur fe-
nis voor iedereen Wordl pas vol zin en Dbefekenis indien
wif galoven in fiet leven van hiernamaals.

Goede echitgenote ent Kinderen, van afles wat ik ver-
gaderd heb in dit leven, draag ik niefs mede; naakt
kwam ik op de wereld naakt keer ik terug tot God. Ik
bidu  felpt mif nief nutteloos door bloemen en kronen,
doch was mifn ongerechiti ghedern uil door uw gebeden,
het enigste dat mif nog zal baten.

Uw gebeden zlin een ware laienls voor de zlel
van onze duurbare overledene.
Wi| danken U daarveor van harte,
De lamilign
BAEYENS, DE VLEESCHOUWER,
EECKMAN en VAN DE VELDE
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