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« Vader het is wvolbrachl ; in Uw handen
beveel ik mijn geest ».

T

Wil vroom in uw gebeden gedenken en
dankbaar in uwe herinnering bewaren

MEVROUW
Valentina WACHTELAER

Echigenote van de Heer
Frans HOFFMAN

Geboren te Welle op 14 juni 1908 en gesterkt

met de H.H. Sakramenten der zieken en de

Pauselijke zegen in Gods vrede ontislapen te
Aalst op 12 juni 1976,

God wij danken U om alles wal Gij aan de
mens hebt gegeven. « Naar uw beeld en
gelijkenis hebt Gij de mens geschapen en
daardoor is hij in staat lief te hebben en
zich zelf mee te delen.

Valentine was een diepgelovige vrouw en
egn teergevoelige moeder. Yoor hen die God
haar had geschonken was zij en 'n goede
Echtﬁenota en een fijne moeder. Haar leven
braght zon en geluk in haar gezin en ook
bij haar medemensen.

Bewust van Gods liefde en zorg voor haar,
is zij in staal geweest Gods liefde ap aarde
gestalte te geven en dicht bij de mensen te
brengen.

Gelukkig was zij om het geluk van de haren,
zij werd €en met hen in vreugde en ook in
pijn en lijden. Zij heeft zich zelf vergeten
en gegeven om voor hen een geliefde echt-
gencie en goede moeder te zijn,

Haar vreugde, haar kommer en haar lijden
hebben haar voor God meer en meer open-

gesteld en doen greeier in geloof en ver-
frouwen en liefde.

Vader, almachiige God, alles wal ons dier
baar is hebben wij in Uw handen gelegd ;
voltooid wat aan haar leven nog ontbreek:
en laat haar nu voor altifjd binnen gaan in
de ware vreugde van het eesuwig leven.

Dierbare echigenoot, ik dank u om uw onop-
houdende zorg voor mij, om uw geduld en
uw liefde. Stel uw hoop en betrouwen op
God. Hij laat u niet in de steek. Hij geel
krachtl naar kruis.

Lieve dochter, schoonzoon en kleinkinderen,
al wat ik kon heb ik voor u gedaan : want
uw geluk was mijn enige bekommering. |k
dank u om alles wat gij voor mij gedaan hebt
Wij hopen, samen met ons Magda, bij God
voor altijd te leven en, over de dood heen,
met u allen verbonden te blijven.

H. Harl van Maria, wees haar toeviuchi.

Zij ruste in vrede.

De families :
WACHTELAER, TRIEST, HOFFMAN en
VAN DEN SPIEGEL,

danken U voor de blifken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Welle, 17 juni 1976
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