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De rechtvaardigen zullen leven in eeuwigheid
en bij den Heer zal hunne belooning zijn.
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BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER :*

Frans BEECKMAN

ECHTGERNQOT VAN

Stephanie REYNAERT

geboren te Welle, den 16 Juni 1874 en aldaar
Foduvruchtig overleden, den 11 December 1930,
versterkl door de HH. Sacramenten.
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Hij was ¢®n zachtmoedige en teerharlige vader,
die zijne kinderen met zorg heeft opgevoed, daar-
om werd hij door hen bemind en geprezen. Zijn
vreedzaam en reclitschapen karakier verwierven
hem de achting en de genegenheid van allen die
hem kenden en niemand sprak van hem eenig
Kwaad.

IJe ware genegenheid voor de overledenen be-
staat in ze eerst te beweenen ¢u dap voor hunne
eeuwige rusi te bidden. H. Aug.

Teergeliefde echigenoole en kinderen, heb dank
voor uwe liefderijke zorgen. Gaarne wou ik nog
enkele jaren van geluk in uw midden doorbren-
gen, doch de Heer roept mij tot zich, onderwer-
pen wij ons aan ziju H, Wil. Blijf mij steeds uwe
liefde betoonen door mij in uwe gebeden indach-
tig te wezen. — Ik dank God die mij de groote
wogugde schonk mijn beminde zoon Alexis, die zoo
vef van mij verwijderd was, terug te zien voora-
leer deze aarde te verlaten; dit was mijn grootste
froost en daardoor zijn mijne laatste levensdagen
gelukkig geweest, — En gij allen, bloedverwan-
teti en vrienden, vaariwel en bidt voor mij.

Barmhariige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige
rust. (7 {. en 7 q. afl)

" Drukk. Adolt Cotck. Lichteboek. Dendatleaiw






