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Geboren op 02-01-1945 te Eksaarde
Overleden op 28-04-1967 te Gent
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_I_
TER NAGEDACHTENIS VAN
MEJUFFER

MONIQUE BAETEN

Dochter van wijlen Heer en Mevrouw
Emile BAETEN-DE BREMME

Geboren te Eksaarde 2 januari 1945 en na een

kortstondige ziekte overleden in de kliniek

Maria Middelares te Gent 28 april 1967, Gesterkt

door het Sacrament der zieken en de Pauselijke
Zegen,

Ons verdriet 13 groot en machteloos.

Dit jonge leven, dat als een onvoltocide lente
uitstierf, was één belofte voor schone en goede
vruchten. De Heer van het leven heeft Monique
opgevorderd voor zijn eeuwige zomer. Qok op
deze wijze wil Hij ons soms wakker maken voor
zijn goddelijke bedoelingen met ons menselijk
bestaan. Wij leggen enze wil In de Zijne. Onze
onderwerping aan die ondoorgrondelijke Wil
belet echter niet dat wij aan de Heer zelf eens
vragen : «<Waarom?=. Dat is geen aanmatiging van
onze kant en Hij duidt ons dat zeker niet ten
kwade, want de liefde, goedheid en de zachthsid
van dit jonge meisje, zijn gaven van God. En als
God zelf daar schijnbaar komt een einde aan
stellen, verdraagt Hij wel van ons dat nederige
«Waarom?».

In deze H. Mis bij ons vurig gebed, is die vraag
dan best op haar plaats. Als antwoord zal de
Heer ons inzicht geven in het goede dat de dier-
bare overledens voor ons heeft betekend en in
dat betera dat nu haar desl is.

Lieve zusters, broers, schoonbroer en nesfie,
dat het ogenblik om.van deze aarde te ver-
dwijnen nu reeds gekomen was, hadden wij,
enkele weken terug niet durven vermoeden. Zo
gaarne was ik nog bij u gebleven na het vroeg-
tijdig heengaan van onze ouders. Vergeet uzelf
om aan elkander te denken. Samen met papa en
mama waak ik over u allen.

Dierbare ftamilie, beste vrienden en kennissen-
verpleegsters, mijn dank voor uw oprechte ge-
negenheid en grote bekommernis. Help verder
mijn zusters en broers na deze derde zware
beproeving.

Lieve Thérése en Aline, uw allarbasts verzor-
ging tijdens mijn ziekte hebben niet mogen
baten. U dank ik speciaal voor alles, en vraag
de Heer U te belonen. Vaarwel en tot weerziens.

De familién BAETEN, HAENTJENS,
DE BREMME en WAEYENBERGHE,

danken U voor uw gebed
en deelneming.



