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Omdat giLGud aangenaam waart, was het noo
dig dat de beproeving u overkwam. = TOB. XiI-13

BID VOOR + DE ZIEL
van

RENILDE MERTENS

dochter van

JOZEF EN VAN MARIA BAECKE

&éboren fe Overmeire, den 31 Augustus 1881, en
aldaar godvruchtig overleden den 10 April 1917,
versterkt door de HH. Sacramenten.

id van de confrerie van de H. Barbara en van
de congregatie der Jonge Dochters.
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Zij was goed, zachtaardig en onberispelijk
van gedrag; door de onschuld van haar leven
en de zuiverheid haars herten was zij een voor-
beeld voor allen. Zij aanveerde verduldig de zlek-
te die God haar overzond, want zij was ovartulgd
dat de beproevingen voordeelen en weldaden
worden als wij ze aanveerden met volkomen on-
derwerping aan Gods wil.

O Maria, zij die met lietde en betrouwen uwen

H. naam aanroepen, zullen nist vreezen in de nur
der dood. H. BONAY.

Vaartwel duurbare zusters en broeders . sl
dank voor de liefde en genegenheid welke gij mij
steeds hebt bewezen . . . weent niet aver mij als
dezen die geéne hoop hebben . . . Nu aanschouw
ik wat ik zoo vurig verlangd heb, nu bezit ik wat
ik hoopte te verkrijgen, nu ben ik in den heme|
vereenigd met Hem dien ik van ganscher harte op
aarde beminde . . . daar zullen wij ook eens alk-

ander vader enmoeder in zalig samenzijn weer-
vinden, .
Zoet Hert van Maria, wees mijne reliding,
r3nd d. a_%l'.i







