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&i BID VOOR DE ZIEL VAN

THEOFIEL DE BOCK

htgezoot van

C
A%lsca DE “WILDE

Iri:& dent 13 April 1846 en overfeden
dend Januari 1918,
T il I e

od, w:eng goedheid een onuitputbare
I Jungs af heb ik mijn betrouwen ge-

- In dagen van vreugde en Voor-
ala in lijden en beproevingen, heb
mijnen toeviucht gezocht in het gebed, Ik
eb o enrnndan dat het kruis dat ik op mijn le
Eﬂsweg mocht dragen min zwaar werd, en het
derr verzachtte, naarmate ik moed en sterkte

g putten aan de bron uwer Liefde, '
ot op den laatsten laatsten dag hebt gij mij htl-"
gestaan, Waﬂul.fer gij mij tot U geroepen hebt,
Jwaa ik oniringd van mijne duurbars echtgenoofe
. en kinderen, die mij zoo zeer beminden. Het uur
van scheiden was wel droevig. Doch ik sterve ge-
rust, omdat ik hoop dat wij na korten tijd voor
reuwig zullen verzenigd zijn in den hemel,

Onfertusschan beveel ik z» allen aan U en awe
gena le,

H. Hart van Jezus, it geloof aan uwe liefle tot
mif. E X dag. afl. fEIk!!{ male)

Moeder van liefde, van droefhei{ en bermhertip-
heu bH voor ons. (HKr .fag afty
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