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G;loﬂﬁ zij Jezus-Christus, Amen.
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.'; : BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

MELANIE DE BOCK

WEDUWE VAN MIJNHEER

FReEperic DE Bock

Geboren: te Uytbergen den 25 Januari 1843, god-
vruchtig overleden te Overmeire den 27 Augustus

1927, versterkt door de HH. Sacramenten der ster-
venden,
Deze g{}dweezendr vrouw heeft van hare jong-
' heidaf het kwaad gevlucht en den weg des Heeren
met getrorwheid bewandeld. Het gebed 'was haar™
voedsel en God hare steun. Zii heeft haar huis
met wijsheid bestuurd en haar brood niet in ledig-
heid geéten.
Die zijne kinderen wel opbrengt zalerin ziin
leven vreugd en op zijn steribed troost in vinden,
Lieve Kinderen en Kleinkinderen, ik ga mijnen
heminden Echigenoot vervoegen in den Hemel,
vandaar zullen wij beiden u beschouwen, dit weze
uw steun en uw troost, Bidt dagelijks voor mij,
dan zal mijn zegen ten einde toe op u blijvenen
de zegening der moeder versterkt het huis der
kKinderen.

Zoete harten van Jezus en Maria, weest mijn toe-

viucht. 3'-'3‘0 dp a"-
Mijn Jezus, bermhertigheid. 100 d. afl,
Men bidde de akten van Geloof, Hoop en Liefde,

Overmeire, dr. A. D'hooge-Suy.






