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Evenals een moede hinde

naar het klare water smacht,
zoekt mijn ziel om God te vinden
die ik ademloos verwacht.

T

Vroom aandenken aan
MEVROUW

PAULA HANSELAER
echtgenote van de Heer
FRANS DE PALMENAER

geboren te Uitbergen op 5 april 1924 en er
teruggekeerd naar het Hemelse Vaderhuis
op 19 januari 1985.

Zoals een kerstroocs die uitbloeit, zo is zij
ook van ons heengegaan. Na een leven met
kommer en zorg, is zij van ons weggegaan
naar haar eeuwige rustplaats. De pijn die zij
leed gedurende haar ziekte was voor haar
nooit een reden om haar moed te verliezen.
Steeds stelde zij haar vertrouwen in God
en de H. Maagd. Nooit gaf ze zelf toe dat ze
pijn had. Als men haar vroeg hoe het was
wist men reeds op voorhand het antwoord
" Beter dan gisteren, en God zal er wel het
beste mee doen. " Haar geloof was als een
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rots in de branding. Bij haar bezoek aan
menig ander zieke, gedurende haar laatste
levensmaanden, beurde zij hen telkens op.
Haar levensmoed was onuitputtelijk.

Voor haar echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen waakte ze als een klokhen over
haar kuikens. Steeds was ze in de weer om
hen bij te staan met raad en vooral met
daad. Niets was haar teveel, zelfs als haar
gezondheid te wensen overliet. Familie, bu-
ren of kennissen deden nooit tevergeefs
beroep op haar. Haar grootste hobby was
K.V.L.V. waar ze menig uur 2an spendeerde

Lieve echtgenoot, kinderen, kleinkinderen
en familie, dank voor de vele uren die we
samen zo gelukkig mochten doorbrengen.

Voor je aanwezigheid,
je woord van begrip,
je blijken van genegenheid,
danken je van harte
De families: Hanselaer, De Palmenaer,
De Vos en Yan De Wiele.
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