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Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is
hij gestorven. (Evangelie H. Joannes)

BiDT VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

ACHIEL PEELMAN

geboren te Uitbergen, de 23 juni 1892,

en zalig in de Heer ontslapen in het Hos.

pitaal te Aalst, de 11 augustus 1966, ge-

sterkt door de Heilige Sakramenten en
de pauselijke zegen.

Het is passend en billijk dat wij U, Al-
machtige God, dankzeggen door Christus
onze Heer in wie ons de hoop op een za-
lige verrijzenis tegenstraalt. Zijn  wij
dan bedroefd door de dood van onze
dierbaren, wij worden ook getroost door
de belofte van hun toekomstige onsterfe-
lijkheid. Voor uw gelovigen immers. o
Heer, wordt het leven door de dood wel
veranderd, maar niet weggenomen : en
als het huis van dit aardse verblijf wordt
gesloopt, is hun in de hemel een eeuwige
woonplaats voorbereid.

(Prefatie der overledenen).

Wij smeken U, Heer, neem de ziel van
uw dienaar in het gezelschap van uw
Heiligen en Uitverkorenen op en stort
over haar de dauw van uw barmhartig-
heid uit.

(Liturgie der overledenen).

God lone de Eerwaarde Zusters en het
personeel van het hospitaal voor de toe-
gewijde zorgen.

H[.I Hart van Jezus, ik heb betrouwen
n -

Zoet Hart van Maria, wees mijn toe-
viuch.t
5 H. Jozef, patroon van de goede dood,

V.0.

Voor uw deelneming in hun rouw en
voor uw gebed tot zielerust van hun
dierbare overledene danken u :

De Familién PEELMAN,
VAN DE VELDE,
VAN HENDE.




